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5¢van de zomer

Thema: Onenigheid in de kerk
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Voorganger: ds. Henriétte Nieuwenhuis
Ouderling: Sijnie Heuvel

Diaken: Bert Veld

Kerkrentmeester: Harry Wentink

Lector: Gerrie Kersjes

Organist: Jos Thomassen

Koster & techniek: Fred en Sijnie Heuvel

Woord van welkom — door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen

Lied 273:1,2,3

Stilte

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

V: die trouw Dblijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Eris genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.

A: AMEN

Verbindende woorden

Lied 90: 1,6,8

Gebed om ontferming met lied: 671: 1,3



Woorden van genade
V: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleidentot het eeuwig leven.
A: AMEN

Loflied 975: 1,2
Gebed
Kindermoment

Schriftlezing: Handelingen 15:36-41

Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas: ‘Laten we teruggaan naar alle steden waar we het
woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat.’ Barnabas
wilde ook Johannes Marcus meenemen, maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in
Pamfylié in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk. Een en
ander leidde tot grote onenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar
Cyprus vertrok. Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens, nadat de gelovigen hem aan
de genade van de Heer hadden toevertrouwd. Hij trok door Syrié en Cilicié, waar hij de
gemeenten bemoedigde.

Lied 848: 1,4,5

Verkondiging

Orgelspel

Lied 967:1,2,3

Gebeden (dankgebed — voorbeden — stil gebed — Onze Vader)
Mededelingen— door de diaken van dienst

Slotlied 838: 1,2,3

Heenzending en zegen

Orgelspel

Collecte bij de deur

De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Actie Vakantietas (Kerk in Actie).

Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten rugzakjes uit aan kinderen in armoede
in hun omgeving. Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op

Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65

t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen.
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op

Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26

Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71

T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!



